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Foto van de maand

Kleuren

In het nazomerse herfstweer konden we nog genieten van de prachtige herfstkleuren. De mooie warme oranje gele kleuren van de 
bladeren tegen de wat blauwe koude achtergrondkleuren blauw en grijs van de herfst. Ook nog eens complementaire kleuren, hoe 
mooi kan het zijn. Veel geliefde kleuren in de fotografie. Deze prachtige alleenstaande beuk op de Wekeromse heide zagen we op 
een vroege wandeling de afgelopen week.

Deze week zien we veel kleurrijke bloemenkaarten in onze kamer staan. Ze werken als morfinetabletjes tegen de pijn bij mijn lieve 
sportieve Foka. Op de met prachtig gekleurde herfstbladeren bedekte fietspaden reed ze langs een nagenoeg onzichtbare rand van 
het fietspad en kwam lelijk ten val. Na 4 dagen ziekenhuis en breuken in sleutelbeen, duim,  bekken en lelijke grote blauw en paars 
gekleurde bloeduitstortingen (en een kapotte helm) konden we naar huis. Een warm welkom omarmde ons met kleurrijke bloemen, 
kaarten en eten.

Na zoveel liefde  en meeleven komen we er vast weer bovenop.
Met groet,      

John Oosterhuis  
(john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina: De Grote of St.-Bavoker, Haarlem



  
Meditatie

Roel Pomp
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Prettige kerstdagen, 
gelukkig nieuwjaar

Laat alle grote woorden zwijgen dat de wereld goed zal worden. 
(goedkope praat van wie in luxe leven)
Hoor, Rachel schreeuwt, verscheurt de lucht. 
Zij vult de straten met haar klacht: mijn zuigelingen zijn vermoord.
Zij weigert zich te laten troosten. 
Geen god almachtig om het kwaad terug te duwen, het goede uit te delen.
Voor jou misschien, geboren op dit kleine stukje grond,
met elke dag genoeg te eten uit overvolle winkels,
voor jou…misschien,
want ook naar jou weet het venijnig kwaad zijn weg te vinden, 
dreigend, sluipend, en je bent nergens meer,
weerloos gevangen in de armen van een vreselijk gebeuren.

Wat overblijft is alledaagse goedheid, belangeloos, spontaan, 
domweg genot, een broodje kaas en koffie,
de poes die op een stoel te slapen ligt gedachteloos een beetje aaien, 
terloops het dorre blaadje van een plant afbreken en bij de afval gooien,
een groet van mens tot mens, een simpel handgebaar op straat 
of wachtend bij de halte van de bus,
een straatkrant kopen, niet zwijgen als er kwaad gebeurt.

Liefde om niet voor alle leven, een vleugje mystiek,
ze is niet opgediept uit boeken van geleerden of uit de preken van profeten,
ze is geen handelswaar van de tv-voor-goede-doelen,
ze hoort, ze ziet, ze doet wat moet: oprecht en goed zijn voor elkaar, 
dag in, dag uit, zinloos gewoon, in ieder mens geboren,
een laatste groet, een laatste snik.

En zelfs in boze dagen van verschrikking,
wanneer het bloed van Rachels kinderen de aarde kleurt
en mensen nauwelijks nog mensen lijken, 
misdaden begaan, in naam van een waanzinnige gedachte, een duivels plan -
komt zij tevoorschijn uit een bewogen hart en overwint het kwaad.
 
Het enige dat blijft en van den beginne was, is alledaagse goedheid,
eenvoudig als het leven zelf, als iemand tegenover jou,
die jou bemint tot in de dood.
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Velserbroek
Kruispunt

Bij de diensten in Het Kruispunt.

Op 12 oktober was ds. Peter Verhoeff, onze classispredikant, in 
ons midden. 
De eerste lezing was uit Jesaja 40: 27-31  en de tweede uit 
Openbaring 2: 1-7.

Het blijven hopen op de Heer staat hierin centraal . Johannes 
staat op het strand van Patmos en hij laat zijn gedachten gaan. 
Hij schrijft het verhaal van Openbaring. Dit bevat een droom 
die hij in geuren en kleuren vertelt. Het was het begin van een 
aantal kleine gemeenten die ontstonden. Op zeer kleine schaal, 
maar eigenlijk gaan wij ook die kant op dat er kleine groepjes 
van doorzetters overblijven. Johannes schrijft het verhaal voor 
de kleine gemeenten: een verhaal over de strijd tussen goed en 
kwaad. Het goede zal overwinnen. Het eindigt met een nieuw 
Jeruzalem waar God woont. Johannes schrijft 7 brieven voor 
die kleine gemeenten. Echter ook bij die kleine gemeenten 
verdween er iets: de hartstocht. Is dat bij ons ook zo? Wij 
moeten blijven leven vanuit hoop en hartstocht. We moeten 
doorzetten en ons de vraag stellen waarvoor wij eigenlijk kerk 
waren. Wij zijn niet kerk om ons gebouw, maar om elkaar de 
verhalen van Jezus te vertellen, verhalen van hoop. De maaltijd 
delen hoort hier ook bij; een gemeenschap vormen. Zorgen 
voor de armen, voor degenen die te kort komen.  De kerk 
redden moeten we overlaten aan Onze Lieve Heer. Wij moeten 
ons bezighouden met bovenstaande.

Op 26 oktober ging ds. Harmen de Vries voor. De lezingen 
waren uit  Ezechiël 36 en Romeinen 8. De apostel Paulus stond 
centraal. (Ook in het wetenschappelijke werk schrijft Harmen 
over deze apostel). Paulus was eerst een vijand van het chris-
tendom, maar als apostel is hij gegrepen door Jezus Christus. 
Aan hem werd de uitleg van het evangelie toevertrouwd. In 
Jezus’ dagen werd niet alles begrepen van wat Hij vertelde. 
De apostel Paulus mocht het evangelie verder uitleggen. 
(ontvouwen). In Romeinen 8 vertelt Paulus over de betekenis 
van de verlossing. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer 
veroordeeld….. de bevrijding van de zonde en de dood.

Paulus schrijft in enkele woorden over de grote rijkdom van wat 
God ons in Christus en de Geest gegeven heeft. God, de Vader 
heeft zijn Zoon gezonden naar ons mensen en hij gaf ons ook 
de Geest, als herscheppende macht, om ons te bevrijden van 

de zonden en ons leven te geven en om ons in staat te stellen 
om elkaar lief te hebben en God lief te hebben boven alles.
Jezus kwam als mens op aarde en was gelijk aan ons, met dit 
verschil dat hij niet zondigde. Op Goede Vrijdag heeft Jezus de 
poten onder de macht van de zonde weggezaagd.

Op 2 november zagen we Anouk Helmich en zij liet ons het 
evangelie door een andere bril zien. Iedereen ziet de wereld 
door zijn of haar eigen bril en zo gaat het ook met de Bijbel-
verhalen. Exodus 4 vers 10 -17 (was ook de afstudeerscriptie 
van Anouk) heeft Anouk zelf bestudeerd met de bril op van 
iemand met beperkingen. We begonnen met Exodus 4 vers 1 
-9. Het ging over Mozes die uitging van zijn eigen beperkingen. 
Hij voelde zich niet in staat om het volk van God te leiden en 
om tot de farao te spreken.

In de Bijbel staan talloze verhalen over mensen met beper-
kingen. God heeft juist Mozes uitgekozen met zijn beper-
kingen en Hij laat zo zien dat iedereen mee hoort te tellen. De 
wereld moet openstaan voor mensen met beperkingen en 
uitgaan van wat men nog wel kan.
Alle mensen met hun beperkingen en mogelijkheden horen 
bij Gods schepping en horen bij God. Ze horen bij de veelkleu-
righeid van God. Iedereen is beeld van God.

Op 9 november hadden we een nieuwe predikant in ons 
midden: ds. Rik Willemsen. (Uit Castricum). Het was dankdag 
voor gewas en arbeid. Voor in de klerk stond een grote tafel 
met de resultaten van de inzameling voor de voedselbank. Dit 
sloot mooi aan bij het thema uit Prediker 2: 1 e.v. over genieten 
van het goede in het leven en de vrolijkheid, de overdaad en 
rijkdom. Uiteindelijk met de conclusie dat alles wat je najaagt 
slechts lucht is. Daarna kwam Lukas 12 aan de orde over het 
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verdelen van een erfenis en daarbij 
de waarschuwing dat we ons moeten 
hoeden voor hebzucht. Het gaat 
hier over schatten verzamelen voor 
jezelf maar niet voor God en dat is de 
verkeerde weg. 
De preek ging over hoe je met geld 
(rijkdom) zou moeten omgaan. Geld 
speelt een belangrijke rol in ons leven. 

Het draait in onze economie om groei, maar we beginnen 
de grenzen van wat kan te naderen. We zien steeds meer de 
schaduwkanten van een doorlopende economische groei 
in de natuur en in de samenleving terug. Het kan niet alleen 
maar gaan om meer en meer. Laten we proberen te leven van 
genoeg en niet steeds maar meer.

Geld is niet verkeerd maar waak ervoor dat geld jou niet 
bezit. Dan gaat jouw bezit jou bezetten en word je bezeten. 
Met rijkdom kun je ook goede dingen doen, zoals delen met 
degenen die minder hebben. Ook andere dingen dan geld kun 
je delen, zoals talenten, kennis, aandacht, tijd, etc.

Op 23 november hadden we de gedachtenisdienst. Ds. 
Harmen de Vries was onze voorganger.

De nabestaanden van de elf overledenen waren speciaal 
uitgenodigd om deze dienst bij te wonen en om op het geëi-
gende moment naar voren te komen, naar de liturgische tafel 
om aldaar een kaars aan te steken voor hun geliefde. Voor de 
betreffende kaarsen waren de gedachtenissteentjes neerge-
legd. Er was ook een twaalfde kaars zonder steentje aanwezig. 
Deze werd aangestoken om stil te staan bij degenen waarvan 
de naam niet hardop werd genoemd. Hierna kon ieder die dat 
wilde naar voren komen en een kaarsje aansteken voor een 
dierbare overledene. .
Verder wordt verwezen naar de foto’s op pagina 7..

De preek had betrekking op Ezechiël 34: 11-16 en Johannes 
10:7-15, 17-18, 27-30. Dit gaat over de belofte van God die zelf 
zijn schapen gaat hoeden. (Voor zijn mensen / zijn volk zorgen). 
In het boek Johannes spreekt Jezus ook over de goede Herder, 
die Zijn leven geeft voor zijn schapen (de gelovigen) en die de 
poort vormt naar de hemel.

Adriaan Rensen (eredienst)

Bijzonderheden bij de 
komende diensten in 
Het Kruispunt.

We staan na de gedachtenisdienst aan 
het begin van de adventstijd. De liturgi-
sche kleur in de kerk wordt gewisseld en 
gaat voorlopig naar paars tot de kerst.
Over een tijdje zullen we de prachtige kerstboom weer zien 
staan in ons gebouw met daarbij de kerststal.

Op 7 december zal ds. Harmen de Vries bij ons voorgaan als 
predikant in tijdelijke dienst. Hij staat ook voor volgend jaar 
weer voor twee keer in het rooster. Het was fijn dat hij ons de
afgelopen maanden wilde ondersteunen in het pastoraat en 
dat hij regelmatig wilde voorgaan in de dienst. Harmen, harte-
lijk dank voor alles wat jij de afgelopen periode gedaan hebt 
voor ons. En fijn dat je ons nog een periode pastoraal wilt 
ondersteunen!

Op 14 december gaat ’s morgens ds. Ben de Boer voor en is 
er ’s middags een kerstsamenzang in Het Kruispunt (15.00 uur) 
met het Interkerkelijk mannenkoor Haarlemmermeer. (Voor-
ganger ds. Leon Rasser).

Met de kerst hebben we weer een bijzondere dienst op kerst-
avond, 24 december. Hierbij zal Jody van der Velde voorgaan 
en we hebben een compleet orkest uitgenodigd, dat ons bij 
de gemeentezang komt begeleiden. Komt allen tezamen. Het 
wordt een schitterende avond. (21.00 uur).

Op kerstochtend mogen we ds. Joep van den Berg weer 
begroeten. Hij zal ook in het nieuwe jaar regelmatig voorgaan 
bij ons.

Het jaar wordt afgesloten met Anouk Helmich op 28 december.

Namens de werkgroep eredienst: fijne kerstdagen en een 
gezegend nieuw jaar.

Adriaan Rensen
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Bedankt

Wat een verrassing om de bloemen te mogen ontvangen 
in de kerkdienst!

Heel veel dank,
Tinie Postmus

Op mijn 98ste verjaardag kwam Tineke Treffers - mijn 
contactpersoon en oppasser - uiteraard ook op bezoek. Zij 
kwam mij namens de Kerk, u allen dus, een natuurkrans in 
een kistje brengen en van haar persoonlijk een Amaryllis, 
die omstreeks Kerst in bloei zou staan.
Echter inmiddels zitten er aan de grootste stengel 4 prach-
tige bloemen en de tweede stengel duurt ook niet zo lang 
meer. Een bezichtiging waard.

Mijn hartelijke dank en vriendelijke groet,
Henk de Jong,

Kerstsamenzang Kruispunt

Ook dit jaar wordt er weer een Kerstsamenzang georganiseerd, 
namelijk op zondagmiddag 14 december om 15 uur in het 
Kruispunt, Zon Bastion 3 te Velserbroek. 
De kerk is open vanaf 14.30 uur. Toegang is gratis, er wordt wel 
een collecte gehouden voor de onkosten. Medewerking zal 
worden verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlem-
mermeer onder leiding van Hans van Noord. Ds Leon Rasser, 
havenpredikant, houdt de meditatie. Het orgel wordt bespeeld 
door Ary Rijke en Teun Zondag. Soliste is Cora Glas. 

Dit jaar is deze Kerstsamenzang voor de 25ste keer. Wij hopen 
dat u er ook weer bij bent om deze mooie en zinvolle bijeen-
komst op weg naar Kerst mee te maken. Daarom: ‘’Komt allen 
tezamen, jubelend van vreugde’’. Na afloop bent u uitgeno-
digd om met elkaar nog een glaasje wijn of een kopje koffie 
te drinken. 

Hans Germans 

Autorijdienst Velserbroek

Nu wij steeds vaker gezamenlijk “kerken” in Santpoort en Velser-
broek, willen wij u nogmaals wijzen op onze autorijdienst.
Als u graag naar de kerk wilt, maar het lukt niet wegens de 
afstand of het slechte weer, dan kunt u gebruik maken van 
onze autorijdienst. 

De autorijdienst bestaat uit een groepje vrijwilligers die u komt 
ophalen en weer thuisbrengen. 
Kent u iemand die wij een groot plezier kunnen doen met de 
autorijdienst of u wilt er zelf gebruik van maken, neem dan 
contact op met Ton Zaal (0642348328) of Bart Kaptein.

Kan ik meedoen met de Autorijdienst?
Vrijwillige chauffeurs zijn altijd welkom. 
Graag aangeven hoeveel passagiers u kunt meenemen in uw 
auto. 

In overleg roosteren wij u als chauffeur in, waarbij u één keer 
per twee maanden een rijdienst heeft.
Passagiers en chauffeurs stemmen het ophaaltijdstip zelf 
wekelijks telefonisch af.

U kunt zich opgeven bij Bart of Ton. (Coördinatoren auto-rij-
dienst Velserbroek)

Met vriendelijke groet,
Bart Kaptein en Ton Zaal

Ouderenmiddag Adventsviering

Woensdag 17  December bent u weer van harte welkom.
We beginnen deze middag om half drie  met koffie, chocola-
demelk  en thee.

Hierna is de viering met liederen, schriftlezing en gedichten. 
We sluiten de  midddag  af met een broodmaaltijd.
De kerk is open om twee uur. 

Voor  vragen over vervoer kunt u bellen met   Yvonne Vreeken 
tel. 023-5371131 en  Gré Riedijk tel. 023-5385216 

Christmas
Frames & Borders
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LIEF EN LEED

Gelukkig is er naast ‘leed’ ook veel ‘lief’.
Ik hoor van gemeenteleden die op vakantie gaan, verblijd zijn 
met een achterkleinkind, langzaamaan hun ziekte achter zich 
kunnen laten, na een ingrijpende gebeurtenis het leven weer 
kunnen oppakken, hun huwelijksjubileum vieren, meemaken 
dat hun kind het goed doet op school, enzovoort, enzovoort. 

Maar u weet, er is ook heel wat ‘leed’, kleiner of groter. Het 
meeste weten we niet van elkaar. 
In onze gemeente zijn er twee overlijdens geweest van dier-
bare gemeenteleden. Op 10 oktober stierf Gurie Stijnman en 
twee weken later, op 24 oktober Rienk de Jong. Van beiden 
kunt u in deze Kerkonderweg een In Memoriam lezen. We 
zullen hen missen.

In de Gedachtenisdienst op 23 november hebben we de 
mensen herdacht die we door de dood moeten missen. Het 
doet je weer stil staan bij de vergankelijkheid van een mensen-
leven. Maar we konden ook horen dat onze God een God van 
levenden is en dat onze dierbaren leven voor Hem. Veilig zijn 
ze in zijn armen.

Ik wil een gedicht met u delen van Anne van Rheede, over de 
worsteling die het leven soms kan zijn, maar ook over hoe er 
soms ineens weer verlichting en vreugde kan komen:

Dat je denkt, hóe dan?
Hóe ploeter ik mij een
béétje fatsoenlijk door
het leven heen? Soms

voelt het alsof je door de 
modder loopt, het zuigt
zich vast aan je laarzen
en iedere stap is zwaar,
zó zwaar. Je glibbert en 

glijdt, gaat onderuit, loopt
vast, er lijkt geen einde 

aan te komen.
En dán ineens, je was de
moed al bijna verloren,

onverwacht een 
mooi doorkijkje, hoop gloort.

Een glimp van toekomst,
iets veelbelovends, dáár.
Met hernieuwde energie

ga je verder, en je bent
blij met weer, even, vaste
grond onder de voeten.

Anne van Rheede-de Weerd

Laat u/je het me weten als u/je mij eens op bezoek wilt 
hebben? Gewoon, om over de dingen van het leven te praten.  

Een hartelijke groet voor u en jullie allen,
Gilda Polderman
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Bij de diensten.

Wanneer we terugkijken naar de 
zondagse diensten van de afgelopen 
weken, was er in het begin van de 
wintertijd de dienst op 26 oktober, 
in de Dorpskerk, waarin ds. Arie 
Molendijk voorging. Op zondag 2 

november waren we in het Kruispunt, waar Anouk Helmich 
voorging in de gezamenlijke dienst. Zij vertelde in haar preek  
over het thema van haar afstudeerscriptie, ‘disability theology’,  
waarvoor zij samen met mensen van onder andere de Ark 
Bloemendaal nadacht over het verhaal van Exodus 4 vs 10 tot 
17. 

Op zondag 9 november ging ds. Otto Sondorp voor in de 
Dorpskerk. Hij preekte over Mozes die bij God pleitte om het 
volk van Israël niet te straffen voor hun aanbidding van het 
gouden kalf. In onze beide wijkkerken werd er ruim voedsel 
ingezameld voor de Voedselbank Velsen. En op 16 november 
ging ds. Jan Seeleman voor in de gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk waarin wij ook het Heilig Avondmaal vierden.

Wij vierden afzonderlijk in Dorpskerk en Kruispunt op 23 
november de Gedachtenisdiensten, waarin bij ons ds. 
Gilda Polderman  voorging en we samen met de families en 
vrienden onze gestorven gemeenteleden van het afgelopen 
jaar herdachten. De cantorij zong en het liturgische bloemstuk 
van Annelieke en Marian zorgde, met de vele kaarsen, voor een 
warme liturgische omgeving. Zie ook de foto’s op pagina 7.

Vooruit kijkend is daar allereerst op 30 november, op de eerste 
zondag van Advent, de dienst met ds. Dick van Arkel. We kijken 

in deze  weken tot Kerstmis uit naar de 
komst van het Christuskind, ook het 
liturgische bloemstuk zal hier weer naar  
uitwijzen. 

Op 7 december gaat in de gezamen-
lijke dienst in het Kruispunt ds Harmen 
de Vries voor.

Op de derde Adventszondag, 14 december, gaat ds. Robert 
Jan ten Have voor in de Dorpskerk, waarna ds. Ineke Clement 
op 21 december de Adventszondagen afsluit in de gezamen-
lijke dienst in de Dorpskerk.

We zullen zowel de Kerstnachtdienst als de dienst op de Eerste 
Kerstdag afzonderlijk vieren. Margreet Baalbergen is onze voor-
ganger op de avond van  24 december in de Dorpskerk. Deze 
dienst begint om 21.00 uur, nadat eerst het jaarlijkse feestelijke  
Kinderkerstfeest is gevierd (aanvang om 18:30 uur). We hopen 
op veel kinderen en hun (groot)ouders! En op de zondag van 
de Eerste kerstdag gaat ds. Juup van Werkhoven voor. Zij is 
een vertrouwd gezicht geworden . In de beide Kerstdiensten 
zal de cantorij zingen. 

Op zondag 28 december sluit ds. Wim Brouwer het jaar 2025 
met ons af in de Dorpskerk.

Met een hartelijke groet, 
Els Kamerbeek 

Op 1, 2, 8 en 9 november was in de Dorpskerk de Kunstlijn. 
Hieronder een kleine impressie.



10

Activiteitencommissie Dorpskerk

Ditmaal kijken we tweemaal achterom en tweemaal vooruit 
– een lange periode!

We beginnen met een terugblik op de themalunch in oktober, 
waarbij ds. Juup van Werkhoven een mooie inleiding gaf over 
een vraag die ons allen van tijd tot tijd bezighoudt: “Wat de 
toekomst brengen moge.” En kunnen we nog vol vertrouwen 
zingen: “Mij geleidt des Heren hand?” Tijdens de lunch was er 
alle gelegenheid om hierover verder met elkaar in gesprek 
te gaan.

De tweede terugblik betreft de koffieochtend in november. 
Ruud Hirdes gaf een verhelderende presentatie over (een 
deel van) het werk van Vluchtelingen Werk Nederland en zijn 
ervaringen als vrijwilliger bij deze organisatie. 

Dan kijken we vooruit, allereerst naar Kerstmis. Graag nodigen 
wij u van harte uit voor een mooie en feestelijke kerstviering 
met aansluitende lunch op 18 december. We beginnen om 
10.30 uur met een kopje koffie. Voor deze bijeenkomst geldt 

zeker dat vrienden, buren en bekenden van harte welkom 
zijn.
In verband met de inkoop horen we graag of u komt. Voor 
vervoer kunt u bellen naar 06-18203386.

Ten tweede alvast een hartelijk welkom voor de eerste 
koffieochtend van het nieuwe jaar op donderdag 15 januari, 
aanvang 10.30 uur. We zijn van plan om er een leuke ochtend 
van maken en zo weer een beetje op gang te komen na de 
drukke feestmaand!

En tot slot een kleine impressie van de voornoemde bijeen-
komsten.

Met hartelijke groet,
Sita, Tanja, Marian, Coks en Marja

IN MEMORIAM: GUURTJE LEENTJE STIJNMAN – VAN 

RIJSWIJK (GURIE)

Gurie werd geboren als jongste dochter in een gezin met zes kinderen. Ze groeide op zonder vader, 
want in haar derde levensjaar werd hij door de Duitsers gefusilleerd. Toch had ze een fijne jeugd met 
haar moeder, broers en zussen.
Haar moeder betekende veel voor haar. Ook later, toen Gurie na haar scheiding met twee jonge 
kinderen achterbleef, stond haar moeder altijd voor haar klaar. 
Ze hadden het financieel niet breed, maar door Guries creativiteit, vindingrijkheid en liefde hebben de kinderen daar weinig van 
gemerkt en konden ook zij terugkijken op een fijne jeugd.
Tijdens de uitvoering van een musical leerde ze Bob Stijnman kennen, waarmee ze later trouwde. Ze hadden het goed samen. Ze 
maakten mooie (cruise)vakanties, waren betrokken bij de Stichting Hart voor Polen en bezorgden zo kansarme Poolse kinderen 
een onvergetelijke zomervakantie. Samen zongen zij in een koor.
Als samengesteld gezin (de kinderen waren toen al volwassen) gingen ze jaarlijks een weekje met elkaar op stap. Dat grote gezin, 
daar genoot Gurie enorm van – helemaal wanneer de kleinkinderen erbij waren. Overigens was ze “oma” voor heel veel kinderen.
Gurie was een vrouw die het leven wilde léven. Ze wilde overal bij zijn en niets missen. Helemaal nadat ze, na een hevige strijd, 
kanker overwon. Ze genoot ervan om onder de mensen te zijn en maakte graag een praatje. Ze was energiek, had gevoel voor 
humor (soms een beetje ondeugend), hield van knutselen en was gek op kinderen.
Na 28 jaar huwelijk overleed Bob, in 2024. Het ging al een tijd niet zo goed met Gurie en een onfortuinlijke val, samen met het 
wegvallen van Bob, verergerde dat. Toen ze na haar ziekenhuisopname weer thuiskwam bleek na een paar maanden dat zelf-
standig wonen niet meer verstandig was. Gurie verhuisde naar Velserduin. Meestal was ze helder van geest, maar de aansturing 
van haar benen, armen en spraak werkte steeds minder goed.
Allengs werd ze mentaal en fysiek slechter en op het laatst leek ze gevangen in zichzelf: ze wilde van alles zeggen en doen, maar 
ze kon het niet meer. Op 10 oktober stierf ze rustig, op de leeftijd van 83 jaar.
In de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis luisterden we naar woorden uit Psalm 139, dat God ons kent tot in het 
diepste van ons wezen. De hoop werd uitgesproken dat Gurie nu gekend is zoals ze werkelijk is: niet beperkt, niet gevangen, 
maar volledig gezien, geliefd en bevrijd.

Gilda Polderman



IN MEMORIAM: RIENK WISSE BEREND DE JONG (RIENK)

Hij wist het al een tijdje, dat hij ernstig ziek was. Maar hij hoopte dat het langzaam zou gaan. Omdat hij 
zo gehecht was aan het leven, en in het bijzonder aan Elma, zijn vrouw en aan zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Toch kon hij, toen hij besefte dat het einde snel naderde, vol geloofsvertrouwen 
het hem zo dierbare leven loslaten.
Rienk de Jong werd geboren in Nederlands-Indië. Toen hij twee jaar was keerde het gezin tijdelijk terug 
naar Nederland. Omdat Rienk astmatisch was, leek het zijn ouders beter dat hij daar bleef, samen met 
zijn grote broer Ebbo. Ze werden door hun opa en tantes liefdevol opgevoed. In de oorlog wilde Ebbo 
zich aansluiten bij de Prinses Irene Brigade. Hij werd opgepakt en gefusilleerd door de Duitsers, 18 jaar oud. Het zou een levens-
lang verdriet voor Rienk betekenen.
Na de middelbare school ging hij naar de HTS en voor een stage werd hij naar Zeeland gestuurd om daar te helpen de dijken 
te herstellen na de watersnoodramp. Daar ontmoette hij Elma. Ze werden verliefd, trouwden, gingen wonen in Santpoort en 
kregen drie kinderen: Ebbo, Erik en Judith. 
Rienk genoot volop van het leven. Hij was graag in de natuur. Daar was ook de bron van zijn geloof te vinden, in het wonder-
schone van de schepping. Hij wist zich daar onderdeel van, en hij vertrouwde erop dat zijn ziel ooit terug zou keren naar zijn 
Schepper.
Hij was geïnteresseerd in allerlei dingen, was belezen en wist veel. Interesse was er ook in mensen en hun verhalen. Nooit hoorde 
je hem klagen, altijd zag hij de zon achter de wolken schijnen. En deze positieve instelling gaf hij zijn kinderen mee.
Als vader nam hij hen mee op reis, hij liet hen de wereld zien, hij hield van avontuur en uitdaging. 
Rienk was een natuurmens, hij wist alles van schelpen, stenen en fossielen en hij kende alle vogelnamen. In de natuur vond hij 
de rust en de stilte die hem dicht bij God brachten.
Dicht bij God heeft hij zich ook gevoeld de laatste dagen van zijn leven, Hij was als ‘een schaduw aan zijn rechterhand’. Alhoewel 
hij het moeilijk vond om zijn familie los te laten, vertrouwde hij erop dat zijn ziel terug zou keren naar zijn Schepper. Dit gebeurde 
op 24 oktober.
Hij is ruim 92 jaar geworden, waarvan 68 jaar getrouwd met Elma. 
We bidden om troost en kracht voor haar en voor hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Gilda Polderman
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Bedankt

Wij willen via deze weg u allen hartelijk bedanken voor het prach-
tige boeket dat we kregen voor ons 55-jarig huwelijksfeest!

Cees en Bea Verschoor
Lieve mensen,
Vanmorgen werd ik blij verrast met de bloemen van de Dorpskerk. 
Wat fijn om zoveel steun en aandacht, bezoekjes, telefoontjes en 
kaarten te ontvangen, nadat ik tijdens een weekje op de Veluwe 
met de fiets was gevallen en in het ziekenhuis terecht kwam. Het 
herstel van alle breuken zal nog wel aardig wat tijd nodig hebben, 
maar dat gaat lukken. 

Heel veel dank, en een hartelijke groet,
Foka Oosterhuis

Lieve mensen,
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve kaarten, bloemen 
en telefoontjes tijdens mijn ziekenhuisopname en mijn verblijf 
in Velserduin. Wat is het fijn om juist dan te merken dat er zoveel 
mensen zijn die om je geven.
Ik ben nu weer thuis en het gaat goed, iets waar ik heel dankbaar 
voor ben.

Lieve groet, Til Faber
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  Kerstactie

Ook dit jaar vraagt de Diaconie u om een financiële bijdrage en zoals gebruikelijk is onze inzamelingsactie weer bestemd voor de 
Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem. 

Dit jaar vragen wij u ook om bij te dragen aan UNICEF voor kinderen in Gaza.
De situatie in Gaza is schrijnend. Dankzij de donaties aan UNICEF en Giro555 is er de afgelopen twee jaar al veel bereikt voor kinderen. 
Om álle kinderen te kunnen helpen, is er veel meer nodig dan wat er nu beschikbaar is. Zo had UNICEF begin september op het 
gebied van ondervoeding slechts 23% van de benodigde financiering binnen voor dit jaar. Zonder extra steun kunnen zij simpelweg 
niet iedereen bereiken die hulp nodig heeft. Uw bijdrage maakt het verschil. 

U kunt uw gift overmaken naar NL23INGB0000537180 
t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek’ 
of gebruikmaken van deze QR-code.
Helpt u mee? 
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Vanuit de werkgroep Inspiratie

Een aantal activiteiten lopen door, zoals Kernwaarden met Juup van Werkhoven, Soep en Spirit, en Meditatie op maandag. Christelijke 
meditatie wacht nog op vervolg, maar als we wat te melden hebben, mailen we in ieder geval degenen die er tot dusver bij geweest 
zijn. De Stiltewandelingen liggen stil vanwege de herfst/winter en worden in april/mei hervat. Maar er zijn al wel plannen voor het 
nieuwe jaar!

Bij deze opnieuw een oproep om na te denken of je ons actieve en gezellige team wilt komen versterken. Gezien de huidige samenstel-
ling van ons team, mag het iemand ‘uit Santpoort’ zijn, maar we zijn uiteraard blij met alle versterking. Dat mag ook in de vorm zijn 
van het aandragen van een mooi inspirerend idee bij ons, dat we gezamenlijk kunnen uitwerken. Schiet vooral een van ons even aan 
als je een ‘inspirerend’ idee hebt, meer wilt weten over onze activiteiten voor de werkgroep, of (nog mooier!) je een keer bij ons overleg 
wilt zijn.

Met elk blad dat valt,
Valt meer licht op de aarde,
Komt meer uitzicht vrij. 

Met elk blad dat valt,
Staan wij scherper getekend,
Valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra

Soep & Spirit
Onder het genot van een met elkaar verzorgde maaltijd, 
waarbij soep de hoofdmoot vormt, bespreken we een onder-
werp, dat door een van de deelnemers is ingebracht. Dit levert 
altijd een mooi gesprek op. We plannen een volgende sessie 
in januari bij Lieke thuis. Als u, of jij, ook eens wilt aanschuiven, 
laat het dan weten aan 
Margreet: margreeten-
paul@quicknet.nl. U bent 
van harte welkom!

holistik.nl
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Kernwaarden uit het christendom (vervolg), met Juup van Werkhoven
Op 10 november heeft ds. Juup van Werkhoven een bijeenkomst verzorgd in de Dorpskerk. In het voorjaar zal er in ieder geval nog 
een bijeenkomst zijn. Ze gebruikt daarbij het boek ‘Catechismus van de compassie’. U hoeft dat boek niet aan te schaffen of te lezen. 
Actuele thema’s worden belicht vanuit de Bijbel, maar ook vanuit de kunst, de literatuur, etc.
De datum is nog niet vastgelegd, het duurt ook nog even. Maar als u belangstelling hebt, laat het dan weten aan Armande via: 
akke.armande@gmail.com. Diegenen die bij de eerdere bijeenkomst zijn geweest, zullen wij in ieder geval benaderen zodra we een 
nieuwe datum weten. 

De bijeenkomsten van Juup zijn op de onderstaande maandagavonden. 
We hebben al voldoende aanmeldingen om het door te laten gaan, maar wees welkom om aan te sluiten. Meld je aan bij akke.
armande@gmail.com
Het gaat om:
16/2/2026
13/4/2026
Tijdstip: 19:45u tot ongeveer 21:15/21:30u

Lezingenserie ‘Kunst en geloof’
Kerst moet nog komen, maar u kunt alvast de maandagen 9 en 23 maart 2026 in uw agenda 
zetten. Dan zal ds. Kick Bras twee lezingen komen geven over J.S. Bach. Het is dan de lijdenstijd 
en hij zal u op zijn bekende geanimeerde manier meenemen in het leven en de werken van de 
componist van de Matthäus Passion en de Johannes Passion. Zoals bekend, is een groep zangers 
en muzikanten vanuit en van buiten onze gemeente bezig met het instuderen van delen uit 
de Johannes Passion, voor de Goede Vrijdagdienst komend jaar. Door de lezingen van Kick Bras 
hopen wij dat deze muziek nog meer voor ons gaat leven en de dienst nog meer betekenis krijgt! 
								        Geschiedenisextra.nl

Kloosterweekend
Jawel, we noemen deze rubriek weer! We proberen een weekend te prikken in september/
oktober 2026 voor een volgend kloosterweekend. Een specifiek klooster kunnen we nog niet 
noemen, maar als u belangstelling heeft om mee te gaan, dan kunt u dit al kenbaar maken bij 
Margreet Baalbergen met een mail aan margreetenpaul@quicknet.nl. Wie weet, kunt u nog 
meebeslissen welk klooster het wordt!

Meditatie op de maandagmorgen
In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden 
om met elkaar in stilte te mediteren. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je komt binnen, 
en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. 
Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.
Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. 
Wees welkom!

Over de overige activiteiten
Over de contacten kerk-moskee en overige gespreksgroepen, valt momenteel weinig nieuws te melden, behalve dat we kijken hoe 
deze een vervolg kunnen vinden.

Namens de werkgroep Inspiratie,
Armande Akke, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Kerstverhaal

‘Dit is Elena,’ zegt de juf. ‘Elena komt bij ons in de klas. Ze spreekt 
onze taal niet zo goed, want ze woont nog maar kort in Neder-
land.’
Elena kijkt verlegen rond.
‘Misschien kun jij haar een beetje helpen, Saar?’ vraagt de juf 
aan mij.

De eerste maanden moet Elena erg wennen aan de nieuwe 
omgeving, de gewoontes in de klas en ook aan ons. Maar 
het gaat steeds beter en haar Nederlands gaat met sprongen 
vooruit. In de pauzes spelen we op het plein. Wij leren haar 
onze spelletjes en zij leert ons een spel uit haar land.
Regelmatig gaat ze na schooltijd met mij mee naar huis. We 
giebelen over jongens en kletsen over onze favoriete series, 
maar over zichzelf laat ze maar weinig los.

Het is net na Sinterklaas als de juf verklapt dat de grote kerst-
boom in de hal staat. We juichen, want we weten wat dat 
betekent. Elk jaar wordt de grote kerstboom versierd door de 
kinderen uit groep 8 en wij zijn dit jaar groep 8.
‘Hoera,’ roept Bas. ‘Mag ik de piek doen?’
‘Nee, juf, dat wil ik zo graag doen.’
‘Ik ook!’
‘Maar ik was eerst,’ zegt Bas sip en hij kijkt boos.
De piek van school is heel oud en heeft de vorm van een witte 
duif. Traditiegetrouw mag een leerling de duif in het topje van 
de boom zetten en een wens uitspreken.
‘Ho, ho,’ zegt de juf. ‘Als we klaar zijn met het versieren, wijs ik 
één van jullie daarvoor aan.’

De boom lijkt nog hoger en groter dan andere jaren en er moet 
een trap aan te pas komen. Er zijn wel honderd ballen en net 
zoveel lichtjes en die moeten netjes over de boom verdeeld 
worden.
Bas laat een bal vallen en Tom struikelt over een snoer. Isa 
wankelt op de trap.
‘Stop! Zo werkt het niet. Jullie moeten samenwerken,’ zegt de 
juf. ‘Verdeel de taken en help elkaar. In groep 8 moeten jullie 
dat kunnen.’

Dat samenwerken blijkt inderdaad een goed plan en de boom 
wordt voller en voller.
Mark houdt de trap vast terwijl ik erop klim om de de laatste 
bal in de boom te hangen. Hiervandaan heb ik mooi uitzicht 
op de hal. Daar is Bas. Hij doet echt zijn best, zijn wangen zijn 
knalrood. En Ilse en Karlijn vegen de vloer weer schoon. Ik 
zwaai naar de juf.
‘Voorzichtig, hoor, Saar!’ roept ze.
Nog één keer werp ik een blik op de hal. Weggedoken in een 
hoekje zit een meisje met donkere krullen. Snel klauter ik naar 
beneden.
‘Wat is er, Elena? Vind je het niet leuk?’ vraag ik als ik bij haar ben.
Elena haalt haar schouders op. ‘Dit jaar vieren we Kerstfeest 

zonder papa. Tato moet in ons land blijven, waar het oorlog 
is.’ Er drupt een traan en nog een. ‘Maar Kerstfeest is toch een 
feest van vrede?’
Ik ga bij haar zitten en sla een arm om haar heen, want ik weet 
niet goed wat ik moet zeggen.
Stil zitten we naast elkaar. Niemand ziet ons, behalve de juf. Ze 
knikt vriendelijk.
‘Toch ben ik blij dat ik hier veilig kan wonen en dat jij mijn 
vriendin bent.’ Elena veegt haar wangen droog en geeft me 
zomaar een knuffel.
Ik sta op en trek haar overeind.
‘Ik wil even iets aan de juf vragen,’ zeg ik. ‘Ik kom zo.’

De ballen en slingers in de boom glimmen in het licht van 
de lampjes en wij staan er met z’n allen glimmend van trots 
omheen.

‘Dit hebben jullie heel goed gedaan,’ zegt de juf. ‘De boom is 
nog nooit zo mooi geweest. Toch mist er nog één ding.’
We houden onze adem in. Dan kijkt ze naar Elena. ‘Jij mag het 
dit jaar doen.’

Bas kan het niet laten en roept: ‘Als je niet durft, doe ik het wel.’
Maar Elena klimt al lenig, zonder hulp, de trap op en zet de 
piek netjes op z’n plek. Over haar wens hoeft ze niet lang na 
te denken. ‘Ik hoop dat je vrede zal brengen, witte duif.’ Ze slikt 
een paar keer en vervolgt, een beetje schor: ‘En als je soms gaat 
vliegen, doe je dan de groeten aan Tato?’

We zijn er stil van, totdat Bas de stilte verbreekt.
‘Ik ben blij dat jij het mocht doen, Elena,’ zegt hij hoorbaar 
onder de indruk. ‘Ik zou geen betere wens weten.’
We zijn het allemaal met hem eens en een spontaan applaus 
voor Elena barst los.
De juf glimlacht. ‘Deze dag zal ik nooit vergeten,’ zegt ze zacht, 
‘want weet je, jullie hebben vandaag laten zien hoe vrede 
begint.’

Kerstboom in de 
Dorpskerk
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Maria ging op reis
Uit: Liedboek, lied 497

Maria ging op reis,

een reis van zeven dagen,

een ezel wou haar dragen.

Kyrieleis.

Er was voor haar geen plaats.

Zij legde na lang zoeken

haar kind in stro en doeken.

Kyrieleis.

De herders in het veld

die mochten ervan horen

dat Jezus was geboren.

Kyrieleis.

De koningen van ver

verlieten hun paleizen

om naar de stal te reizen.

Kyrieleis.
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Hoe leit dit kindeke

Hoe leit dit kindeke hier in de kou,

Ziet eens hoe alle

Zijn ledekens beven,

Ziet hoe het weent

En krijt van rouw.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus!

En krijt niet meer…..

Sa! ras dan, herderkens

Komt naar de stal,

Speelt een zoet liedeken

Voor dit teer lammeken,

Mij dunkt het nu

wel slapen zal.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus!

En krijt niet meer…..

En gij, o engelkes, komt hier ook bij,

Zingt een motetteken

Voor uwen koning,

Wilt hem vermaken met uw melodij.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus!

En krijt niet meer…..

Jan de Bray, Mauritshuis Den Haag
De aanbidding der herders, 1665 
In de stal van Bethlehem knielen drie herders bij de pasgeboren Jezus. Maria houdt het lakentje opzij 
om het Kind te tonen. Door het warme licht en de ingetogen kleuren ademt het schilderij een intieme 
sfeer. De liefdevolle gebaren van de figuren sluiten daar helemaal bij aan.
Jan de Bray was telg uit een Haarlemse familie van schilders en architecten en specialiseerde zich in 
portretten en historiestukken.
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KKiinnddeerrkkeerrssttffeeeesstt  
DDoorrppsskkeerrkk  ttee  SSaannttppoooorrtt  

2244  ddeecceemmbbeerr  22002255  
 

 

Kom je ook naar het kinderkerstfeest? 
Het is op woensdag 24 december om  

18:30 in de DORPSKERK.  
Adres: Burg. Enschedélaan 65, Santpoort-Noord 

Het kinderkerstfeest wordt georganiseerd door de leiding van de Kindernevendienst 
van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek – info bij Joyce Schipper 0618192077 
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“Ga eens wat vaker op je handen zitten”
20 oktober 2025, bron: PThU, De Protestantse Theologische Universiteit
In de gemeenschappelijke ruimte van De Ark in Bloemendaal - een woongemeenschap voor mensen met en zonder 
verstandelijke beperking - is het rustig. Aan de ene kant van de tafel is een bewoner aan het kleuren in haar kleurboek. Aan 
de andere kant zitten Anouk Helmich en Ilse Peereboom om te vertellen over hun contextuele Bijbelonderzoek, waarop 
Anouk in september cum laude afstudeerde bij de PThU. Een onderzoek over, maar vooral ook samen met mensen met een 
verstandelijke beperking in de kerk.
 

                      Foto: Ilse Peereboom (links) en Anouk Helmich (rechts) tijdens de diploma-uitreiking

Betekenis voor de theologie
Sinds 2018 woont en werkt Anouk bij De Ark. Ilse woont daar ook en werkte mee aan het onderzoek voor de masterscriptie ‘Als ieders 
stem telt’. Ze onderzochten Exodus 4:10–17, het verhaal waarin Mozes geroepen wordt door God, maar protesteert. “Omdat hij zegt 
dat hij zwaar van mond en zwaar van tong is,” zegt Anouk. “Vanuit de uitleggeschiedenis is het heel legitiem om Mozes te zien als 
iemand met een spraakbeperking.” Ze heeft lang nagedacht over welke tekst ze wilde gebruiken. “Uiteindelijk werd het deze, omdat 
het gaat over God die iemand met een beperking uitkiest om leider van zijn volk te zijn. Het is God zelf die de talenten van mensen 
met een beperking ziet.” Ze wilde dit onderzoek graag doen samen met iemand met een verstandelijke beperking. “Toen dacht ik 
aan Ilse. We wonen al zeven jaar samen, dus ik wist dat dat goed kon werken. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen veel 
betekenen voor de theologie – en andersom ook. Ik wilde dat dat verhaal verteld wordt.”

“Mozes is net als ik”
Voor haar onderzoek organiseerden Anouk en Ilse een reeks contextuele Bijbellezingen met zes mensen met en zes zonder verstan-
delijke beperking. Ze lazen de tekst vanuit de disability theology, een theologisch perspectief dat kijkt naar geloof en samenleving 
door de ogen van mensen met een beperking. “Een lezing van deze tekst vanuit dat perspectief bestond nog niet,” vertelt Anouk. 
Tijdens de gesprekken ontstond een belangrijk inzicht. “Ik las met Ilse het moment waarop God boos wordt op Mozes. Toen zei zij: 
‘Dat is echt superdom van God, om boos te worden op Mozes.’” Ilse legt uit: “Mensen met een beperking zijn vaak onzeker, en als je 
dan boos wordt, klap je alleen maar meer dicht.”

“Dat liet me niet los,” zegt Anouk. “Want dat moment in de tekst gaat eigenlijk precies daarover: God moet eerst dat geïnternaliseerde 
idee van Mozes doorbreken dat hij niet goed genoeg zou zijn. Zoals mensen met een beperking soms leren denken dat ze geen 
leider kunnen zijn, omdat ze niet als volwaardig worden gezien.” Voor sommige deelnemers met een verstandelijke beperking was de 
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Bijbelstudie zelfs een eyeopener. “Door het lezen van Exodus kwam er ineens ook trots. Iemand zei: ‘Mozes is net als ik.’ Dat was heel 
mooi om mee te maken.”

“Naastenliefde en barmhartigheid zitten ons soms in de weg”
De twee groepen – met en zonder verstandelijke beperking – deden de Bijbelstudie eerst apart, waarna ze de antwoorden die ze 
gaven teruggaven aan de groep. Zo konden ze reageren op elkaars perspectieven. In die gesprekken werd iets zichtbaar wat belang-
rijk was voor het onderzoek: “Christelijke waarden zoals naastenliefde en barmhartigheid zitten ons soms in de weg. Mensen zonder 
verstandelijke beperking willen graag zorgen voor mensen mét beperking. Daardoor blijft er weinig ruimte voor mensen met een 
verstandelijke beperking om ook voor een ander te mogen zorgen.” Er is ook weinig ruimte in de kerk voor de visie van mensen met 
een verstandelijke beperking, ontdekte ze. “Een van de deelnemers zei: ‘Ik ben geboren met een beperking, en als ik naar de hemel ga 
blijf ik hetzelfde, want dat ben ik.’ Waarop iemand zonder beperking reageerde: ‘Maar wel minder toch?’ De deelnemer antwoordde 
toen: ‘Ja, minder.’ Dat laat zien hoe snel de visie van mensen met een beperking als ‘niet correct’ wordt gezien. Terwijl die visie juist 
theologisch waardevol kan zijn.”

Geïnternaliseerd validisme
In de samenleving en dus ook in de kerk doen we te weinig om mensen met een beperking daadwerkelijk mee te laten doen, conclu-
deerde Anouk. In Bijbelverhalen zien zij nauwelijks rolmodellen – en zelfs de rolmodellen die er zijn worden vaak ofwel genezen, 
ofwel zijn het gevolg van zonde. “We zien ook bijna geen mensen met verstandelijke beperking die een rol hebben binnen de kerk. 
En als je niet voor vol wordt aangezien, ga je dat zelf ook geloven. Dan denk je: ik kan het niet. Tijdens de Bijbelstudie zeiden meerdere 
deelnemers met een beperking: ‘Ik kan geen leider zijn, ik heb toch een beperking?’” ‘Geïnternaliseerd validisme’ noemt zij dat: het 
overnemen van het oordeel van de samenleving. “Terwijl samen kerk-zijn juist betekent dat we elkaar ruimte geven om zelf iets bij 
te dragen.”

“Het begint met aanwezig zijn”
De samenwerking tussen Anouk en Ilse verliep op een manier die dat ‘samen’ concreet maakte. “Elke week kwam Anouk naar mijn 
werk op de manege,” vertelt Ilse. “Dan zei ik: ga eerst maar eens even zitten, even koffie. Je moet eerst aankomen voordat je kunt 
werken.” Anouk lacht bij de herinnering. “Ik kwam met een heel lijstje dat ik wilde afwerken, maar Ilse leerde me iets belangrijks: het 
begint met aanwezig zijn. Dat is precies wat dit onderzoek ook zegt: het gaat niet om doen, maar om samen zijn.” Dat illustreert ook 
de tekening op de cover van de scriptie, gemaakt door een andere huisgenote van Anouk. Op de tekening is een feest in de kerk 
gaande, en de huisgenote tekende er een stoel bij die de kerkdeur openhoudt. “Ze zei: ‘De deur wordt opengehouden zodat niemand 
dat hoeft te doen en iedereen bij het feest kan zijn.’ Dat beeld is prachtig, want het zegt eigenlijk alles. In de kerk houden we vaak de 
deur open voor anderen, maar we doen het nog te vaak vóór en niet mét elkaar.”

“Ik doe wel mee, maar eigenlijk niet echt”
“Het is geen onwil,” zegt Anouk. “Mensen willen juist graag helpen. Maar we zitten gevangen in een pastoraal model van ‘zorgen 
voor’. Daardoor nemen we ruimte in die eigenlijk niet van ons is.” Ilse vult aan: “In de vieringen mag ik soms wel een tekst lezen, maar 
ik mag hem niet zelf uitkiezen. Dan denk ik: ik doe wel mee, maar eigenlijk niet echt. Ik kan veel meer dan alleen lezen.” Anouk knikt. 
“Wat misschien ook meespeelt, is ongemak. Wat als iemand iets zegt wat ik niet verwacht, of wat niet in mijn theologisch kader past? 
Durf ik dat dan te laten staan? Of probeer ik het direct in te passen in mijn eigen beeld? We moeten leren luisteren zonder meteen 
te corrigeren.” Volgens haar begint samen kerk zijn dan ook met oefening. “Je hoeft niet alles te begrijpen. Soms is het genoeg om te 
luisteren.”

Theologische verschuiving
Anouk ziet haar onderzoek als onderdeel van een bredere beweging binnen de disability theology. “Daarin lezen we Bijbelverhalen 
door de ogen van mensen met een beperking, zoals het verhaal van de blinde Bartimeüs. Door die bril gaat het bijvoorbeeld in 
het verhaal van Bartimeüs niet over lichamelijke genezing, maar over iemand met een beperking die sociaal is uitgesloten van 
de gemeenschap. Deze zelfde gemeenschap versterkt zijn isolement door Bartimeüs het zwijgen op te leggen. Jezus herstelt de 
relatie met de gemeenschap waardoor Bartimeüs weer volwaardig mee kan doen. Niet zijn beperking is ‘het probleem’ maar hoe de 
gemeenschap omgaat met dat wat wij beperkingen noemen. In Exodus kiest God juist iemand mét een beperking. Dat verandert het 
perspectief: Mozes wordt niet genezen, maar geroepen. Mensen met een beperking vragen meestal niet om genezen te worden. Ze 
vragen alleen om mee te mogen doen.”

Christmas
Frames & Borders
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Frames & Borders
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Daarvoor moet de samenleving ook veranderen, want de woorden die mensen goedwillend in de mond nemen, kunnen hard raken. 
Ilse vertelt: “Soms zegt iemand: ‘Je bent net als een kind.’ Dat vind ik heel vervelend. Ik weet niet precies waarom.”
Anouk denkt even na. “Misschien omdat iemand dan niet snapt hoe ingewikkeld het is om je elke dag te verhouden tot een wereld 
die jou niet helemaal begrijpt?”

“Ja,” knikt Ilse. “Ik doe heel erg mijn best om overal bij te blijven. En dan zegt iemand zoiets, en dan …” Ze maakt een gebaar. “Dan ben 
ik stil. Mijn beperking zorgt er ook voor dat ik snel moe ben. En dan zeggen mensen: maar je bent nog zo jong!”
Anouk reageert: “Eigenlijk zegt iemand dan: stel je niet zo aan. En dat hoor je ook in zinnen als: ‘we hebben allemaal wel een beper-
king’. Daarmee doe je geen recht aan wie de ander is en wat het betekent om met een beperking te leven.”

Ilse: “Wij zingen hier altijd een liedje: Je bent zo mooi, zo anders, mag ik je leren kennen, jij bent zo mooi zo anders, je bent mooi zoals je bent.”
“En zo mag je voor mij zijn,” vult Anouk aan.

“Vraag altijd eerst of je mag helpen”
Anouk vindt het behoorlijk dapper dat Ilse en andere mensen met een beperking bij dit onderzoek betrokken durven zijn. “In de 
contextuele theologie is het vaak zo dat mensen aan de marge zichzelf het meest op het spel moeten zetten. Eigenlijk zou dat 
andersom moeten zijn. Er zijn 1,1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, zo’n zes procent van de bevolking. 
In elke kerk dus. Maar luisteren we echt naar hen, naar hun perspectief?” Gelukkig komt er wel meer ruimte voor onderzoek waarbij 
mensen met een verstandelijke beperking co-onderzoeker zijn. Ook bij de PThU doen Willemijn Koivunen en Talitha van den Heuvel 
momenteel promotieonderzoek samen met een onderzoeker met een verstandelijke beperking. “Dat is belangrijk, want theologie 
moet niet alleen gaan over mensen met een beperking, maar ook met hen worden gemaakt.”

Wat zouden Anouk en Ilse de kerk willen meegeven? Ilse: “Vraag altijd eerst of je mag helpen, voordat je het doet.” En, zegt Anouk: “Op 
je handen zitten en luisteren. Laten we daar eens mee beginnen.”

Anouk Helmich studeerde in augustus 2025 cum laude af met haar masterscriptie ‘Als ieders stem telt’, in samenwerking met de Onderzoeksplaats Sociale Inclusie en Levenbeschouwing. Dat 
zij het hele onderzoek samen met een co-onderzoeker met een verstandelijke beperking heeft uitgevoerd, is uniek voor een masterscriptie. In de scriptie adviseren de onderzoekers naast een 
pastoraal model ('zorgen voor') ook een allyship-model te introduceren in de gemeente, zodat recht gedaan kan worden aan de talenten van mensen met een beperking.

Woongemeen-
schap De Ark, 
Haarlem en 
Bloemendaal

Christmas
Frames & Borders
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Bericht vanuit de Kerkenraad.

In oktober heeft de Kerkenraad vergaderd. Ook is er 2 november  
een gemeenteberaad geweest. Ik belicht wat punten die 
hierbij besproken zijn en enige andere zaken.

Zonder predikant
Het is wennen. Er is geen predikant meer aanwezig bij de 
vergadering. Het kerkenwerk gaat door ook zonder (vaste) 
predikant. Voor pastoraat kunnen we op dit moment nog 
wel een beroep doen op ds. Gilda Polderman en ds. Harmen 
de Vries. We hopen en bidden dat het beroepingswerk ons 
verbindt met een predikant die past bij onze gemeente. 

Opening vergadering  
Lieke van Beek opende de vergadering met woorden van Henri 
Nouwen. Zegen en vloek liggen volgens hem dicht bij elkaar.  
God zegt: kies voor de zegen. En blijf openstaan voor wat zegen 
is. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen een zegen zijn.
              
Terugblik op de voorgaande weken
We hebben stilgestaan bij het afscheid en de afscheidsdienst 
van ds. Gilda Polderman. De afscheidsdienst werd als een 
mooie dienst ervaren. Ook op de startzondag met samenwer-
king op muziekgebied van personen uit beide wijken wordt 
positief teruggekeken.

Pastoraat
Ds. Gilda Polderman zet voorlopig haar werk in het pastoraat 
voort. Zij richt zich in eerste instantie op Santpoort. Het 
contract met Ds. Harmen de Vries eindigt 31 december 2025. 
Voor pastoraat in Velserbroek is vanaf die datum geen vervan-
ging gevonden. Ds. Harmen de Vries heeft aangeboden dat hij 
vanaf 1 januari 2026 één dag per week zich wil inzetten voor 
(nood)pastoraat. De kerkenraad heeft ingestemd met verlen-
ging van zijn contract voor één dag per week. 
Vooralsnog hopen we in de eerst helft van 2026 een nieuwe 
predikant te kunnen beroepen. Dan kan tot dat moment het 
pastoraat met beide predikanten verzorgd worden. Mocht dat 
niet lukken dan zal de wijze van vervanging opnieuw bekeken 
worden.

Beleidscommissie muziek
De Kerkenraad wil een beleidscommissie muziek formeren. 
Deze commissie krijgt de opdracht na te denken over muziek 
binnen onze gemeente. Dat zou moeten leiden tot een voor-
stel aan de KR met betrekking tot muziek binnen onze kerke-
lijke gemeente. Er zijn al namen genoemd van mensen die 
gevraagd worden. Maar als u/jij daarover wilt meedenken is 
dat uiteraard mogelijk. Aanmelden kan via mij maar ook via 
één van de kerkenraadsleden.

Kerkrooster 2027
Zoals ook tijdens het gemeenteberaad van 2 november 2025 is 
besproken, zal het kerkrooster van 2027 meer gemeenschap-

pelijke diensten kennen. Uitgangspunt is dan per 3 weken 2 
gezamenlijke diensten, 1x in het Kruispunt en 1x in de Dorps-
kerk. De 3e zondag kent dan diensten in beide kerken. In de 
zomermaanden zullen er uitsluitend gemeenschappelijke 
diensten zijn.

Kerkmededelingen Velserbroek
Jos Kruiten heeft bijna 25 jaar de mededelingen voor Velser-
broek verzorgd. Zij heeft aangegeven daarmee te willen 
stoppen.
Op deze plaats namens de KR onze dank voor die inspanning 
gedurende al die jaren.
Het betekent dat mededelingen niet meer naar haar gezonden 
moeten worden.
Kerkmededelingen voor Velserbroek moeten vanaf heden naar 
kerkmededelingen@gmail.com gestuurd worden.
Streven is de kerkmededelingen voor Santpoort en Velser-
broek in de toekomst te stroomlijnen.

Gemeenteberaad 2 november 2025

Op 2 november 2025 is er een gemeenteberaad geweest.
De samenwerking tussen en integratie van de beide wijken is 
aan de orde gesteld. Diaconaat en werkgroepen eredienst zijn 
nog per wijk georganiseerd. Werkgroepen inspiratie, diaconie, 
kerkbladredactie en beleidscommissie zijn al enige tijd geza-
menlijk. Ook de beroepingscommissie is een gezamenlijke 
activiteit. Het proces loopt en de KR hoopt natuurlijk dat een 
ieder aangesloten blijft.
De KR is zich bewust van het feit dat sommigen moeite hebben 
met het proces. De KR hoopt dat een ieder zich gehoord weet 
bij dit proces. Als dat niet zo is, laat het weten aan een Kerken-
raadslid. De kerk kent ook vertrouwenspersonen. Bij hen kun 
je ook terecht.
Andere onderwerpen die aan de orde zijn gesteld zijn de jaar-
rekening 2024 en de begroting 2026 waarvoor ik verwijs naar 
de bijdragen van de Commissie van Kerkrentmeesters. Ruud 
Hirdes heeft uitleg gegeven over het beroepingswerk.
	
Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik 
dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt mailen 
naar mij via krscriba@pg-spvb.nl.  U kunt of mij of een KR-lid 
ook aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad, 
Leo Kruisselbrink, Scriba KR Santpoort Velserbroek  
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Kerkenraad heeft de begrotingen van de Diaconie en de Kerk voor 2026 
voorlopig vastgesteld.

Op de kerkenraadsvergadering van 27 oktober zijn de begrotingen voor volgend jaar besproken en voorlopig vastgesteld. U heeft nu 
als gemeentelid de gelegenheid om tot uiterlijk 14 december eventuele opmerkingen te maken op beide begrotingen. 
Als die er niet zijn, dan zullen ze automatisch definitief zijn vastgesteld en worden ze door de kerkenraad en de colleges van Diakenen 
resp. Kerkrentmeesters definitief ingediend. U kunt de volledige versies bij de scriba of bij de penningmeesters van het CvD/CvK 
opvragen.

Bij de begroting van de Kerk heeft het CvK o.a. opgemerkt:
- dat er opnieuw hogere inkomsten uit verhuur worden verwacht, in 2026 naar verwachting €34.000. Maar er is ook zorg of we alle 
inspanningen hiervoor in de toekomst met onze vrijwilligers kunnen blijven invullen.
- dat de bijdragen door de leden voor de kerk weliswaar nog steeds afnemen maar ook lijken te stabiliseren.
- dat de kosten voor preekvoorzieningen niet meer toenemen, omdat we weer meer gezamenlijke diensten zullen hebben.
- dat de kosten voor het pastoraat zijn gebaseerd op een fulltime predikant per 1 april en een 35% inzet van ds. Gilda Polderman tot 
1 juli. Omdat we ook op zoek zijn naar een (opnieuw tijdelijke) opvolger van ds. Harmen de Vries kunnen de daadwerkelijke kosten 
hoger worden.
- dat het onderhoud van onze twee kerkgebouwen een grote kostenpost is, circa € 68.000. De kerkenraad heeft in het verleden 
besloten dat in ieder geval tot 2030 onze beide vierplekken behouden blijven. Onderhoud dat niet per se nodig nodig is wordt dan 
ook zoveel mogelijk uitgesteld tot die datum.

De begrotingen in samenvatting van CvD en CvK:
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Vanuit de werkgroep Kerk in Actie

Algemeen bericht over Indonesië
Dominee Jacky Manuputty
Moedige kerkleider na onlusten Indonesië
Eind augustus 2025 liepen de spanningen in Indonesië op. In veel steden demonstreerden 
mensen vanwege onvrede over het regeringsbeleid. De politie sloeg de demonstraties met 
zoveel geweld neer, dat er zelfs iemand om het leven kwam. President Prabowo sprak een 
paar dagen later met geestelijke leiders over deze onlusten. De voorzitter van de Indonesi-
sche Raad van Kerken, dominee Jacky Manuputty, zei toen dat deze politieaanpak schadelijk 
is voor Indonesië. President Prabowo en zijn regering moeten zich afvragen waarom mensen 

demonstreren. Dat heeft te maken met problemen als corruptie en armoede, die maar niet aangepakt worden en zelfs toenemen. Tege-
lijkertijd beperkt de regering de vrijheid van mensen om hun kritiek te uiten. De Indonesische pers besteedde uitgebreid aandacht aan 
de uitspraken van dominee Manuputty. Het is moedig dat een kerkleider zo kritisch in het openbaar durft te spreken.  

Onze gemeente steunt het werk van kerken en organisaties in Indonesië.
In december zijn er collectes voor kinderen in de knel:  voor een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta

Sammy Lampudoo
via sasando-spel is er weer hoop

Straatkinderen weer laten dromen over hun 
toekomst 
In 2006 startte Sammy Lampudoo Dreamhouse voor straat-

kinderen in Yogyakarta (Java, Indonesië). In 2019 deed hij dat ook in zijn geboorteplaats Kupang op het eiland Timor. Hij legt uit hoe hij 
kinderen benadert die op straat werken of rondhangen: “Ik probeer te begrijpen waarom ze op straat werken. Ik wil hen uit die situatie 
halen en wil een beter leven voor hen. De straat is geen plek voor kinderen. Maar zoiets kost tijd, zeker enkele maanden. Maar als een 
kind me eenmaal vertrouwt, dan kan ik hem of haar gaan helpen als een vriend. Al onze vrijwilligers zijn toerust met deze benadering: 
•	 Leg je normen niet op aan een kind, maar wees zijn vriend. Kijk wat het kind nodig heeft.  
•	 Verwacht niets terug van de mensen die je helpt. 
•	 Laat een kind weer dromen over zijn/haar toekomst. Geef het hoop. 
Vandaar onze naam ‘Dreamhouse’. Dreamhouse is geen kerstman die cadeautjes uitdeelt.  Onze medewerkers en vrijwilligers geven 
deze kinderen vooral tijd en liefde.” Ze doen allerlei activiteiten met de straatkinderen. In Yogyakarta heeft Dreamhouse een noodop-
vang. In Kupang leren ze een aantal straatkinderen om de typisch Timorese 
‘sasando’ te bespelen. “Kinderen houden van muziek en zingen. Als ze ‘sasando’ 
kunnen spelen, geeft hen dat zelfvertrouwen. En dan durven ze weer te dromen 
over hun toekomst.” 
Onze gemeente steunt straatkinderen in Indonesië via Kerk in Actie. Bedankt 
voor je gift.  Lees meer op: kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie 

Vrijwilligster bij Dreamhouse

De droom van straatmeisje Hanum: beter onderwijs  
Hanum was 9 jaar toen ze voor het eerst deelnam aan de activiteiten van de 
Indonesische organisatie Dreamhouse. Ze bleek intelligent, nieuwsgierig en creatief. Ze wilde net zo worden als de vrijwilligers, en 
deed daarom enorm haar best op school. Ze vertelde dat ze naar een betere basisschool wilde. Haar ouders zagen dat niet zitten: 
“Het niveau is daar vast te hoog voor jou”. Maar dankzij haar vastberadenheid mocht ze er toch heen. Hanum werd toegelaten en 
had zelfs geen bijles nodig. Ze deed mee aan allerlei schoolactiviteiten en werd actief in de leerlingenraad. Toen corona uitbrak had 
ze een goede laptop en smartphone nodig. Haar ouders zochten net zo lang, totdat ze die betaalbaar tweedehands vonden. Daarna 
ging Hanum als eerste van haar wijk naar een ambitieuze middelbare school waar veel rijke kinderen op zitten. Ze doet nu mee aan 
allerlei buitenschoolse activiteiten: muziek, dans, karate en scouting. Ze verlegt haar grenzen en is zich nu bewust van de schending 
van (kinder)rechten in haar wijk. Nu ze 16 jaar is, doet ze regelmatig vrijwilligerswerk voor Dreamhouse. Daar is ze een voorbeeld voor 
anderen kinderen, die zien dat het mogelijk is om verder te komen in het leven. Dat is de grootste bijdrage die Dreamhouse deze 
kinderen geeft: zelfvertrouwen krijgen, dromen over en hard werken voor een betere toekomst.
Help de straatkinderen in Indonesië weer dromen via de collectes van 7 en 25 december. 
Lees meer op: kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie 



Van de Diaconie

Dankdag voor het gewas en arbeid en de inzameling voor de Voedselbank
Op zondag 9 november is in de kerkdiensten in de Dorpskerk en in het Kruispunt aandacht besteed aan de Dankdag voor het gewas 
en arbeid. Voorafgaande aan de diensten zijn in beide kerken levensmiddelen ingezameld ten behoeve van de Voedselbank in Velsen. 
Deze jaarlijkse inzameling is dit jaar des te meer nodig aangezien het aantal mensen dat noodgedwongen gebruik maakt van de 
Voedselbank, explosief is gestegen. In beide kerken zagen we een tafel vol met fruit, kaas, boter, andere levensmiddelen en verzor-
gingsproducten waar de meeste behoefte aan is.
Namens de Voedselbank hartelijk dank daarvoor en daarnaast veel dank aan Alies en Carla die de inzamelingsactie ook dit jaar weer 
zo perfect georganiseerd hebben.         

Ontvangen collecten en giften
Collecten september 2025
  7 sept   PKN / Jonge generaties                                           	        	        	 €  199,30
14 sept   WG KiA - Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta    	 €  218,65
21 sept   PKN / Werelddiaconaat - Jongeren in Libanon                                      	 €  207,40
28 sept   PKN / Missionair Werk                                                                                	 €  227,90
Via de Bank is voor deze collecten € 115,00 ontvangen en voor de Kerk is € 700,59 ontvangen.

Collecten oktober 2025
  5 okt     Unicef, als speciaal doel bij het afscheid Gilda Polderman    		  € 632,30
12 okt     Diaconie                                                               		          		  € 220,08
19 okt     WG KiA - Boeren op Zuid-Sumatra                                            		  € 214,75
26 okt     Diaconie                                                                                          		  € 248,65
Via de Bank is voor deze collecten € 130,00 ontvangen en voor de Kerk is € 806,34 ontvangen.

In oktober ontvingen we meerdere giften voor de Diaconie met een totaalbedrag van € 115; alle gevers worden natuurlijk hartelijk 
bedankt daarvoor!

Op moment van schrijven is voor de Voedselbank via de collecte op 9 nov en meerdere donaties via Bank al bijna € 900 ontvangen; 
een heel mooi resultaat en er volgt ongetwijfeld nog meer....
							       Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt  

College van kerkrentmeesters

De tweede bijeenkomst om mensen te trainen in vaardigheden 
rondom de EHBO heeft in november ’25 plaatsgevonden. Er 
waren zo’n 9 deelenmers. Een aantal mensen hebben afge-
zegd door ziekten.
We hebben gekeken naar bloedingen. Hoe stelp je een bloe-
ding? Wat kun je het best en het snelst doen? Als er een flinke 
bloeding is, hebben we geleerd, kun je het best een stuk textiel 
rechtstreeks in de wond drukken. En dan flink drukken, zodat je 
de bloeding ook stelpt. Daarna kan je met een drukverband of 
snelverband de bloeding stelpen. We hebben onze verband-
dozen bekeken. Veel verbanden en pleisters zitten er in. Deze 
dozen worden jaarlijks gecontroleerd of het materiaal verou-
derd is, dat deel wordt dan vervangen. In de Dorpskerk hangt 
een doos in de keuken, een andere doos hangt in de organis-
tengang, naast de kerkzaal. Het was een fijne en inspirerende 
gebeurtenis.

De begroting 2026 is opgemaakt en aan de kerkenraad voor-
gelegd. U zult elders in dit blad erover lezen.

De pastorie van de kerk aan de Dammersboog wordt, zoals 
u weet, bewoond door statushouders. De gemeente Velsen 
huurt deze woning van ons. De gemeente zoekt permanente 
behuizing voor het gezin. We hebben gehoord dat de huidige 
bewoners een woning toegewezen hebben gekregen. De 
ingangsdatum is ons nog niet bekend. Mogelijk dat we de 
woning voor een korte periode opnieuw beschikbaar kunnen 
stellen voor een ander gezin. Dat hangt natuurlijk ook samen 
met de te beroepen predikant en de snelheid waarmee dit 
proces gaat.

Wanneer u vragen heeft ten aanzien van bovenstaande, of 
aanvullingen, hoor ik dat graag.

Trees van Gastel
Secretaris CvK
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Stilte
28 oktober 2025

 De herfst is in het land. Als ik opkijk van mijn laptop, zie ik een bui 
horizontaal door de straat jagen. Naarmate ik ouder word, heb ik 
steeds minder met het najaar. Ik vind het vooral donker, nat en 
koud. Rond deze tijd lees ik dan ook elk jaar met instemming de 
onvergetelijke dichter J. C. Bloem: ‘Altijd November, altijd regen / 
Altijd dit lege hart, altijd.’

Toch moet ik toegeven, gisteren viel het mee. De zon scheen, 
de bomen kleurden rood en geel en de wind had een dagje vrij 
genomen. Gelukkig, want om aan mijn dagelijkse 7000 stappen te 
komen moest ik wandelen. Zonder paraplu, maar met oortjes in, 
stapte ik de deur uit.

Vrijwel altijd als ik loop beluister ik een podcast. Ze gaan over 
geschiedenis of politiek. Over juridische zaken of over voetbal. En 
er is er ook een waarover ik beter kan zwijgen als ik mijn positie 
niet in gevaar wil brengen. Hoe dan ook, juist was ik verdiept in 
Johan en Cornelis de Witt, toen ik de hoek omsloeg en op een man 
botste. Ik had hem niet gehoord en niet gezien.
Hoewel hij er niet onvriendelijk uitzag, begon hij me meteen over-
tuigend uit te foeteren. ‘Als je die doppen niet in had gehad, dan 
had je me kunnen horen aankomen. Waarom hebben mensen 
tegenwoordig altijd maar van die dingen in hun oren? Wat is er 
mis met stilte?’

Die laatste vraag bleef hangen. Want inderdaad, eigenlijk is het 
nooit meer stil. Zelfs in het aangezicht van de dood niet. Als er een 
geliefd clubicoon was overleden, was er vroeger in het stadion een 
minuut stilte. Je kon een speld horen vallen. Tegenwoordig is er 
een minuut applaus.

In mijn herinnering gebeurde dat voor het eerst na de dood 
van Pim Fortuyn. De lijkwagen reed door Rotterdam en mensen 
klapten: straten-, lanen-, en dagenlang. Later volgde André Hazes 
in de Arena, met donderend applaus. En nog weer later de slacht-
offers van MH 17, op weg van Eindhoven naar Hilversum. Van alle 
viaducten daalde applaus op de stoet neer.
Kennelijk voorziet het in een behoefte, maar ik blijf het gek vinden. 
De dood is onomkeerbaar, pijnlijk en verschrikkelijk. En daar past 
stilte bij. Klap de dood niet weg, laat het verdriet er zijn. Niet 
dichtsmeren, niet goedpraten, en niet applaudisseren. En vooral 
dus: laat het stil zijn, omdat dat wat was nooit meer terugkomt. 
‘Altijd dit lege hart, altijd.’

November is de maand waarin de kerk van alle eeuwen de over-
ledenen gedenkt. De RK kerk doet dat met Allerzielen. De kerk 
van de Reformatie vaak op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. November is een maand om te herinneren en te gedenken. Om 
verdriet te hebben en te missen. Het is een maand om stil te worden. 
Een speld die valt, meer wil ik niet horen.

De maandelijkse columns van Ds. Peter Verhoeff

Gluren
24 november 2025

Vorige maand schreef 
ik al dat ik van mijzelf 
elke dag 7.000 stappen 
moet lopen. Dat is waar, maar het is ook slechts de halve 
waarheid. Het eerlijke verhaal is dat die stappen mij zijn 
voorgeschreven door de huisarts. De reden is een zeurende 
pijn laag in mijn rug.

Geheel tegen mijn sombere verwachtingen in wilde de 
huisarts er niet meteen het mes in laten zetten. ‘U zit teveel’, 
luidde haar verdict. Ik kon het onmogelijk ontkennen en ik 
moest dus bewegen. Twee keer per week hardlopen vond 
ze best, maar ik moest vooral wandelen.

Nu ben ik geen geboren wandelaar, maar ik begin er steeds 
meer aardigheid in te krijgen. Je bent buiten, je beweegt, 
je komt mensen tegen en je ziet nog eens wat. Naarmate 
het vroeger donker is, wordt dat laatste verrassend genoeg 
steeds meer waar.

Ik loop namelijk vaak rond etenstijd, en vooral door de 
straten van Alkmaar. De meeste gordijnen zijn dan nog wijd 
open, en er is veel te zien. Sommigen zijn nog aan het koken, 
anderen eten al. Pubers dweilen languit over de bank en 
kleine kinderen kijken het Sinterklaasjournaal. Iemand leest 
de krant, en een ander slaapt met open mond voor de tv.

Regelmatig vraag ik me af of God ons zo ook ziet. Dikwijls 
denk ik van niet. Een God in een hemel die in miljoenen huis-
kamers tegelijk kijkt? Ach, welnee. Maar soms ook droom ik 
van wel en dan gaan er liederen door mijn gedachten. ‘Heer 
die mij ziet zoals ik ben.’ ‘De Heer heeft mij gezien en onver-
wacht ben ik opnieuw geboren en getogen.’ Een God die ziet.

Simon Carmiggelt schreef ooit een verhaaltje over gluren. 
Wachtend op een vriend met wie hij zal meerijden loopt hij 
een rondje en ziet een dikke man wellustig met een stokje 
op zijn rug krabben. Na nog een blokje om stapt Carmiggelt 
in bij wat hij denkt dat de auto van zijn vriend is en begint 
meteen over de krabbende man, ‘Ja, dat was ik,’ zei de man. 
Ik had jeuk.’

Bijna even gênant was dat ik laatst zo ingespannen liep 
te kijken dat ik tegen een boom op botste. In een slechte 
poging mezelf een houding te geven, probeerde ik er een 
soort val van te maken. Het bleek volkomen overbodig, want 
niemand had me gezien. Opgelucht liep ik verder tot mij een 
vraag bekroop die me nog steeds bezighoudt. Zou God het 
hebben gezien?
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Oratoriumkoor Kennemerland

Oratoriumkoor Kennemerland zingt Petite Messe Solennelle.
Gioachino Rossini (1792-1868) was al over de zeventig toen 
hij de pen oppakte voor zijn laatste grote werk. Deze mis zit, 
net als zijn opera’s, vol vaart, drama, ontroerende passages en 
meeslepende melodieën.   

Oratoriumkoor Kennemerland wordt begeleid door Nobuko 
Takahashi (piano), en Gerrie Meijers (harmonium). Vier jonge 
zangers nemen de solopartijen voor hun rekening. De muzi-
kale leiding is in handen van Annelies Smit. 

De uitvoering is op zaterdag 24 januari 2026 in het Verhalen-
huis, Haarlem-Noord. Aanvang: 20.00 uur. De toegang bedraagt 
€ 25,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor: 
www.koor-kennemerland.nl en  rechtstreeks bij het Verhalen-
huis: www.verhalenhuishaarlem.nl.

Haarlems Bach Ensemble zingt 
delen uit het Weihnachtsoratorium
‘Tönet ihr Pauken! Erschallet Trompeten!’  Leipzig anno 1733. 
Uitbundig wordt de verjaardag van Maria Josepha, keurvor-
stin van Saksen en Koningin van Polen gevierd. Bach heeft de 
muziek erbij gecomponeerd (BWV 214)  Een jaar later in 1734 
overlegt hij met zijn librettist en plaatselijk postbode Picander, 
om er een passende tekst bij te schrijven voor Kerst. Aan het 
begin van ons concert: ‘Jauchzet, Frohlocket! Auf, preiset die 
Tage!’, klinken direct de pauken en trompetten van cantate 214 
om de geboortedag van Jezus feestelijk aan te kondigen. 
Het zou toch jammer zijn, als deze muziek alleen bij vorste-
lijke  verjaardagen zou klinken, moet Bach gedacht hebben. 
In latere tijden was er hier en daar protest dat deze profane 
voorgeschiedenis diende om de geboorte van Christus te 
vieren, maar in de tijd van Bach werd het ambt van vorsten als  
door God gegeven beschouwd. Dat ambt stond los van hun 
persoon en hun daden of wandaden. 
Overigens is de verjaardag van die andere  ‘koning’,  genaamd 
Jezus, pas in de vierde eeuw door de vroege christelijke 
kerk vastgesteld op 25 december. Passend bij het Romeinse 
midwinterfeest van de zonnewende. Al die lichtjes met Kerst 
hebben dus ook een heidense oorsprong.

Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes delen. Bij een volle-
dige uitvoering zouden we twee en een half uur nodig hebben. 
In Bachs tijd werden de cantates achtereenvolgens uitgevoerd 
op de zes zon- en feestdagen tot en met de eerste zondag 
van Epifanie met het verhaal over de drie wijze koningen uit 
het Oosten. De eerste drie cantates vormen een eenheid en 
vertellen het kerstverhaal naar Lucas twee, in de laatste drie 
domineert het evangelie van Mattheüs. We zingen vandaag 
deel I en III, waarin het feestelijk karakter van Kerst volop te 
horen is in de koninklijke trompetten en pauken. 
Net als in andere grotere kerkelijke werken is het Bijbelver-
haal de basis, verkondigd door de tenor, hier en daar overge-
nomen door het koor. De vervolgrecitatieven bestaan uit vrije 
poëzie met een interpretatie van de evangelietekst. De aria’s 
voor solisten vertolken vaak de individuele gelovige die zich 
bezint op de betekenis van het geheel. Tenslotte belijdt in al 
bestaande koralen, die Bach harmoniseerde, de christelijke 
gemeente haar geloof.
Bach was een Lutheraan en las veel theologie. In zijn tijd was 
er een strijd gaande tussen orthodoxie en piëtisme. De ortho-
doxie legde de nadruk op de eer van God en de kerkelijke leer 
dat God door Jezus’ menswording de wereld verlost heeft. In 
het piëtisme stond de persoonlijke vroomheid van de indivi-
duele gelovige voorop. Daar kon je alle kanten mee op tot aan 
erotische associaties toe. Dat was nogal bedreigend voor de 
orthodoxen. 
Wat is de positie van Bach daarin? Ongetwijfeld is hij beïnvloed 
door het piëtisme, maar de geloofsleer die ook in de teksten 
doorklinkt sluit naadloos aan bij het orthodoxe geloof van 
die tijd. We kunnen achteraf niet zeggen hoe Bach precies 

geloofde en in hoeverre hij compromissen sloot om zijn 
werkgever tevreden te stellen. Zeker is dat Bachs muziek die 
verschillende teksten overstijgt en tijdloos maakt, waardoor wij 
er nu nog van kunnen genieten.

‘Tönet ihr Pauken! Erschallet Trompeten!’  Wat zouden we in dit 
feestelijke decemberconcert moeten zonder die extra instru-
menten? Gelukkig zijn we in de Oosterkerk, ver van de drukte 
van de kerstmarkt, want trompetten kan je nog wel onder de 
arm meenemen, maar pauken hadden in de overvolle straatjes 
nooit de achteringang van onze Doopsgezinde Kerk kunnen 
bereiken.

Welkom  dus in de Oosterkerk op zaterdag 13 december, 
17 uur. Kerk open vanaf 16.15 uur 
 Namens het Haarlems Bach Ensemble fijne Kerstdagen en een 
nieuw jaar vol muziek. Het jaar waarin we ons 70- jarig jubi-
leum vieren.

Ineke Clement



27

Update Hart voor Velserbroek (HvV)

Zieltjes winnen
Vorige keer heb ik geschreven dat ik niet zoveel heb met deze kreet. De 
mens wordt gereduceerd tot een ziel die gered moet worden. Ik (en HvV) 
voelen ons wel aangesproken en gestimuleerd door wat Paulus schrijft in 
1 Kor 9: 19 Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van 
iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. Paulus wil 
mensen bekend maken met de liefde van de Here Jezus. Hij kruipt daartoe in de huid van mensen uit verschillende culturen en 
probeert ingangen te vinden om het evangelie te delen.
Ik vind het bijzonder bemoedigend dat ik een paar mooie gesprekken heb gehad met mensen in Het Kruispunt. Op 24 december 
zal ik er iets meer van willen vertellen  in de kerstnachtdienst. Gesprekken waarin blijkt dat God al veel langer bezig is met mensen. 
God zelf weet harten voor zich te winnen! En wij mogen in een bepaalde fase meelopen met mensen in hun zoektocht door het 
leven. Eén gesprek kwam tot stand via een mailtje via de website van Het Kruispunt. Bedankt voor jullie vertrouwen om mij daarbij 
in te schakelen.
Op een symposium in Amsterdam werd verteld dat onder jongeren in Europa een hernieuwde belangstelling is voor geloof. Dat is 
met ‘harde cijfers’ te onderbouwen. Vier jongeren vertelden hoe hun zoektocht was verlopen en zij Christus vonden. Opmerkelijk, en 
ik hoop ter bemoediging voor u, is dat traditionele kerken daarin aantrekkelijk zijn. Rituelen, iconen, een koor en gewijde taal spreekt 
(een deel van hen) aan. Nog belangrijker dan de kerkcultuur is een cultuur van welkom zijn, gehoord worden, er mogen zijn en de 
wijsheid van ouderen. 
Ik hoop en bid dat vele zoekers Het Kruispunt en HvV weten te vinden

Kliederkerk, vrijwilligers gezocht?
Kliederkerk is door de PKN ontwikkeld om laagdrempelig met verschillende generaties samen met een (Bijbels) thema bezig te zijn. 
HvV gaat proberen dit op te pakken. Heeft u interesse om te helpen bij de organisatie? Neem contact met ons op. 
 

Sint-Maarten en de buurtmaaltijd 
11 november hadden we een bijzondere buurtmaaltijd in het 
Kruispunt. Ruim 30 mensen genoten van een stampottendiner. 
We ontdekten dat Sint-Maarten nooit in Nederland is geweest, een 
nederig en vrijgevige man was, bisschop van Tours en dat een aantal 
plaatsnamen, zoals St Maartenszee, naar hem verwijzen. Er kwamen 
ook ruim 50 kinderen in de kerk! Ze zongen bekende en minder 
bekende St. Maarten liederen en konden naast wat lekker ook leuke 
kaartjes meenemen. Bedankt alle vrijwilligers! Nieuwe helpers zijn 
altijd welkom!

Engelenproject
Ook dit jaar organiseert HvV het kerstengelproject. Vorige keren kregen we veel positieve reacties, zowel van engelen als van mensen 
die verrast werden! We hopen dat ook dit jaar veel mensen meedoen! Met het kerstengelenproject hopen we in de donkere dagen 
voor Kerst wat extra verbinding, saamhorigheid en zorg voor elkaar te creëren. 
Het project koppelt mensen die zich hebben opgegeven als ‘kerstengel’ aan mensen die om wat voor reden dan ook wel wat extra 
aandacht kunnen gebruiken. Denk aan mensen die een moeilijke periode doormaken, maar ook mensen die altijd voor een ander 
klaarstaan. De engel gaat op of rond de vier zondagen voor kerst langs op een adres om daar een kaart, iets lekkers of zomaar iets 
leuks aan de deur te hangen of in de brievenbus te stoppen. Dat gebeurt anoniem. Er wordt een klein briefje bijgedaan zodat het 
duidelijk is dat het te maken heeft met het engelenproject.
Zou jij een engel willen zijn voor iemand in Velserbroek? Je krijgt dan van ons een adres toegewezen. Om engel te zijn en iemand te 
verrassen hoef je niet in Velserbroek te wonen.
Ook als je iemand op wilt geven voor de aandacht van een ‘engel’, dan kan je dat aangeven, maar alleen adressen in Velserbroek 
kunnen worden opgegeven voor de aandacht van een engel.
Voor meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met  Sharon Engelenproject@hartvoorvelserbroek.nl.

Willem Griffioen, Buurtpastor 
www.hartvoorvelserbroek.nl



December

vrijdag	 5 december	 Handelingen 27,1-12
zaterdag	 6 december	 Handelingen 27,13-26
zondag	 7 december	 Handelingen 27,27-38
maandag	 8 december	 Handelingen 27,39-44
dinsdag	 9 december	 Psalm 72
woensdag	 10 december	 Handelingen 28,1-10
donderdag	 11 december	 Handelingen 28,11-22
vrijdag	 12 december	 Handelingen 28,23-31
zaterdag	 13 december	 Psalm 28
zondag	 14 december	 Jesaja 6,1-13
maandag	 15 december	 Jesaja 7,1-9
dinsdag	 16 december	 Jesaja 7,10-17
woensdag	 17 december	 Jesaja 7,18-25
donderdag	 18 december	 Psalm 146
vrijdag	 19 december	 Matteüs 1,1-17

zaterdag	 20 december	 Matteüs 1,18-25
zondag	 21 december	 Psalm 19
maandag	 22 december	 Jesaja 8,1-10
dinsdag	 23 december	 Jesaja 8,11-23a
woensdag	 24 december	 Jesaja 8,23b–9,6
donderdag	 25 december	 Jeremia 23,1-8
vrijdag	 26 december	 Matteüs 2,1-12
zaterdag	 27 december	 Matteüs 2,13-23
zondag	 28 december	 Psalm 124,1-8
maandag	 29 december	 Numeri 22,2-20
dinsdag	 30 december	 Numeri 22,21-40
woensdag	 31 december	 Psalm 59,1-18

Januari

Nog niet bekend
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Bijbelleesrooster 6 december 2025 tot 23 januari 2026

Winterfoto modelspoorbaan, Adriaan Rensen

Foto winterwandeling Kennemerduinden, Henk Binnendijk
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Agenda

December

•	 Zondag 7 december 10.00 uur	 Afscheidsdienst ds. Harmen de Vries	 Kruispunt, kerkzaal en voorzaal

•	 Maandag 8 en 15 deceber 14.00 uur	C reatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 9 en 16 december 9.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerzaal

•	 Dinsdag 9 december, 17.00 uur	H art voor Velserbroek, buurtmaaltijd	 Kruispunt

•	 Woensdag 17 december 14.00 uur	O uderenmiddag, Kerst	 Kruispunt

•	 Donderdag 18 december 10.00 uut	 Activiteitencommissie, kerstviering	D orpskerk, omtmoetingsruimte

•	 Woensdag 24 december 18.30 uur	 Kinderkerstfeest	D orpskerk, kerkzaal

Januari

•	  Maandag 5, 12 en 19 januari 14.00 uur	C reatieve Maandagochtendgroep	D orpskerk, ontmoetingsruimte

•	 Dinsdag 6, 13 en 20 januari 9.00 uur	 Kledingbeurs	 Kruispunt, kerkzaal

•	 Dinsdag 13 januari 17.00 uur	H art voor Velserbroek, buurtmaaltijd	 Kruispunt, zaal 1

Kerkbladrooster 2026
Kopijdatum			   Verschijningsdatum	 Aantal weken	Feestdagen
donderdag 8 januari 2026		  vrijdag 23 januari 2026		  6	
donderdag 19 februari 2026	 vrijdag 6 maart 2026		  5	 Pasen
donderdag 26 maart 2026		  vrijdag 10 april 2026		  6	 H'vaartsdag, 	
									         Pinksteren
donderdag 7 mei 2026		  vrijdag 22 mei 2026		  6	
donderdag 18 juni 2026		  vrijdag 3 juli 2026			  9	
donderdag 20 augustus 2026	 vrijdag 4 september 2026		  6	 Startzondag 20/9
donderdag 1 oktober 2026		 vrijdag 16 oktober 2026		  7	
donderdag 19 november 2026	 vrijdag 4 december 2026		  7	 Kerst
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl



Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid
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Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl
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1991 HS Velserbroek
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BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

alles onder één dak

Tel. 020-2134381
Mob. 0654336797

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam



32

Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 
handreikingen en een protocol.

Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van 
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail 
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en 
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur 
e: dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Aart en Anneke Hoorn e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor 
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
7 december, 2e advent, gezamenlijke dienst
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Harmen de Vries
14 december, 3e advent
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Ben de Boer
	 15.00 u	 Kruispunt	 Ds. Leon Rasser, zangdienst
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Robert-Jan ten Have
21 december, 4e advent, gezamenlijke dienst
 	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. ds. Ineke Clement
24 december, Kerstnacht
	 21.00 u	 Kruispunt	 mw. Jody van der Velde
	 18.30 u	 Dorpskerk	 Kinderkerstfeest
	 21.00 u	 Dorpskerk	 Mw. Margreet van Baalbergen
25 december, Kerst
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Joep van den Berg
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Juup van Werkhoven
28 december
	 10.00 u	 Kruispunt	 Mw. Anouk Helmich
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Wim Brouwer
4 januari, gezamenlijke dienst
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Mw. Anouk Helmich
11 januari
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Peter Verhoeff
	 10.00 u	 Dorpskerk	 Ds. Leon Rasser
18 januari, gezamenlijke dienst
	 10.00 u	 Kruispunt	 Ds. Willem Griffioen (HvV)

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Elias van der Plicht e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?  Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 1 t/m donderdag 8 januari 2026 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06 51185382, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek

Bezoekgroep 
Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   
7  dec	 Mw. Hurkmans      	 023-5371086 
14 dec	 mw. P. Muller         	 06-25178153
21 dec	 dhr. J. Morren         	 023-5384366  
24 dec	 mw. P. Muller	 06-25178153
25 dec	 dhr. E. van der Kooij  	 06-15890135
28 dec	 mw. Hurkmans      	 023-5371086
4   jan	 mw. S. Meulenbelt       	 06-20247493
11 jan	 mw. Hurkmans       	 023-5371086  
18 jan	 dhr. E. van der Kooij      	 06-15890135
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
7 dec	 dhr. J. Bothof	 06-49413571 
14 dec	 dhr. D. van Dassen	 06-45451231
21 dec	 dhr. M. de Groot	 023-5376942
24 dec	 dhr. H. Boot	 023-5384336
25 dec	 mw. C. van Woensel	 023-5381515
28 dec	 dhr. M. de Groot	 023-5376942
data 2026	 Nog niet bekend

Kerk Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl


